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APRIL   2023

Colofon UITGAVE Oranjevereniging Maarn

REDACTIE & SAMENSTELLING Margret,  

Stephanie, Areadne, Fargo, Sjoerd,  

Martin, Carola, Paul, Aljan en Paulien

VORMGEVING & DRUK Vandenberg, Maarn

Disclaimer Het idee dat de vormgeving van dit magazine schaamteloos is  

gekopieerd van het succesvolle tijdschrift LINDA. berust niet op toeval. 

Als iets perfect is, moet je er niet aan rommelen. Wij hopen dat Linda snapt dat  

we hiermee een ode aan haar bevlogenheid willen brengen. En zo niet: sorry :-)
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frits

KONINGSDAG 2023

Op 27 april is het weer zo ver: Koningsdag. Een 

dag dat de straten oranje kleuren, de vlaggen 

met oranje wimpel wapperen en de klokken 

vrolijk luiden. Ook dit jaar staan er in onze ge-

meente veel festiviteiten op de planning. 

Er is genoeg leuks te ondernemen in alle dorpen. 

Dankzij de Oranjeverenigingen is Koningsdag 

een dag vol uiteenlopende activiteiten. Beproef 

uw geluk op een van de Koningsmarkten, wie 

weet vindt u wel een buitenkansje. Bezoek (mis-

schien wel in een oranje outfit) de optochten, 

luister naar muziekoptredens en doe mee met de 

feestelijke activiteiten voor jong en oud. Laten 

we er een dag van saamhorigheid en plezier van 

maken met z’n allen.

 

Wij danken deze geslaagde feestdag vooral aan 

alle vrijwilligers die zich hard inzetten om er ieder 

jaar iets moois van te maken. Ook een speciaal 

woord van dank aan alle donateurs, sponsoren 

en adverteerders die Koningsdag mogelijk maken. 

Wij zijn trots dat er zoveel betrokken inwoners zijn. 

Leest u dit en denkt u: daar zou ik ook wel aan 

mee willen helpen? Neem dan vooral eens 

contact op met uw plaatselijke (oranje)vereni-

ging. Alle hulp en kennis is meer dan welkom! 

Wij hopen dat u geniet van de nostalgie, de 

lekkernijen en het samen feest vieren. Namens 

het college en de gemeenteraad van gemeente 

Utrechtse Heuvelrug, wens ik u allemaal veel 

oranje plezier en gezelligheid toe. Wij hopen u 

te zien op de 27e.

Frits Naafs, burgemeester
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Ons motto: “Uit eten kun je overal, 
maar je thuis voelen bijna nergens!”

Proef de vernieuwde kaart
WIJ  WERKEN MET  VERSE  

SMAAKVOLLE  ( STREEK )GERECHTEN

PLANETENBAAN 9, MAARN    TEL  0343 441674  
WWW.RESTAURANTVOSJE .NL

 
RESTAURANT ‘ T  VOSJE

ONTWERP  |  PROJECTBEGELEIDING  
 PLAATSING  |  SERVICE  |  ONDERHOUD 

VOS HORECA
Ambachtsweg 27A

3953 BZ MAARSBERGEN
www.voshoreca.nl

www.unox-combisteamers.nl
www.rhima-vaatwasmachines.nl

ENKELE REFERENTIES
coolblue.nl  |  tno.nl  |  topbloemen.nl 

 

 

Geniet elke woensdag t/m zondag  
tot 18.00 uur van de smakeli jke lunchkaart of 

I tal iaanse koffie met ons heerli jke gebak.  

Reynaert is voor diner te reserveren  
vanaf 20 personen. Uit  eten in je ‘eigen’ 

restaurant,  uniek in Nederland.

I N F O R M E E R  N A A R  R E Y N A E R T ’ S  
D I N E R  A V O N D E N  O P  V R I J D A G

LUNCH | BORREL | DINER | TERRAS 

R E S T A U R A N T  R E Y N A E R T
T u i n d o r p w e g  3 3
3 9 5 1  B D  M a a r n
U t r e c h t s e  H e u v e l r u g

R E S E R V E R E N
w w w . r e s t a u r a n t r e y n a e r t . n l
+ 3 1  ( 0 ) 3 4 3  4 4 1  4 3 7 
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paulien

IN HET NIEUWS OF IN DOCUMENTAIRES LEEST U  

het veelvuldig: Om het milieu niet onnodig te belasten is 

het nodig om duurzaam te produceren. Hoe fabriceren 

we op een zo energiezuinig mogelijke manier goede-

ren? En hoe kunnen materialen worden hergebruikt? 

Bewust en duurzaam handelen en nadenken over de 

levenscyclus van producten hoort erbij om een betere 

wereld door te geven.

Daarom dit thema: ‘Maarn geeft door’. De circulaire 

gedachtengang ziet u in ons dorp terug: Kijk naar de 

straat/buurt-apps, waar veel fietsen en snoeischaren 

worden uitgeleend en weggegeven. Een ander mooi 

voorbeeld: de kledingruiltas, waar (dames)kleding in zit 

en waar u iets in kan stoppen of uit kan halen, als het u 

past. Voor de kampeerders onder ons start binnenkort 

een uniek initiatief: het second tent event, de pop-up 

verkoopplaats voor uw tent.

Vanuit het perspectief van recycling is het bruggetje 

naar het repair café voor de hand liggend; één opknap-

beurt en producten kunnen weer lang mee. In deze 

editie leest u waar en wanneer dit café geopend is. 

Verder maakt u kennis met Linda Nieuwstad en vertelt 

zij hoe zij als kunstenaar oude materialen toepast in 

haar unieke kunstprojecten, die op verschillende 

NS-stations te zien zijn. Wist u trouwens al dat het oud 

papier wordt opgehaald door vrijwilligers? Natuurlijk 

maken we graag plaats voor Maarn Maarsbergen 

Natuurlijk, de vereniging die staat voor milieubewustzijn 

in onze woonomgeving.

Naast fysieke circulariteit, benaderen we het thema 

‘Maarn geeft door’ ook vanuit een overdrachtelijk 

gezichtspunt; het doorgeven van verhalen en levens-

wijsheden. Vier veteranen vertellen hun ervaringen in 

oorlogsgebieden, hoe zij het hoofd konden bieden aan 

zware beproevingen en waarom zij ervoor hebben 

gekozen voor een leven als militair. 

Als opwarmertje voor Koningsdag, organiseren de Vragen

makers ook dit jaar op de avond een speciale Konings-

nachteditie van de Maarnse pubquiz op 26 april om 

20:30 uur. Bij de vorige editie liep het storm, dus meld 

u en uw teamgenoten tijdig aan!

Net als voorgaande jaren is de Willem en het programma 

op Koningsdag met veel plezier voor u georganiseerd 

door de Oranjevereniging. Met trots mag ik vier nieuwe 

bestuursleden aan u voorstellen: Stephanie van Eck-

Vernooij, onze kandidaat-notaris, aankomend secreta-

ris en journalist van de Willem, Sjoerd Bleumink, samen 

met Martin Hofstede het licht– en geluidsduo, Carola 

Medemblik, de alles-aanpakker en tot slot Aljan de 

Boer, journalist van de Willem. Areadne van Dijken legt 

na zeven jaar haar taken als secretaris neer. Hartelijk 

dank voor jouw inzet!

En ook ik draag als voorzitter het stokje over… of om in 

het thema te blijven: ik geef het stokje door. Als u graag 

uw organisatorische talenten wilt inzetten, bent u van 

harte welkom om u aan te melden als vrijwilliger, ver-

keersbegeleider of bestuurslid.

Wij wensen u een fijne Koningsdag!

Paulien Breslau, voorzitter Oranjevereniging

6 |WILLEM.
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TERUGBLIK
KONINGSDAG 	

2022 
Foto’s: Arnick Pelder

DEEL JOUWKONINGSDAG ONLINE MET #OVM23
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RE-CYCLEkids
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blikkie
Ik hergebruik  
mijn goede  

voornemens van  
vorig jaar wel.

AFVAL

CHEMISCH

DUURZAAM

GFT

GLAS

GROFVUIL

HERGEBRUIK

HUISVUIL

KLEDING

KLIKO

KRINGLOOP

MILIEU

PAPIER

PLASTIC

PMD

RECYCLE

RESTAFVAL

SCHEIDEN

TUINAFVAL

VERPAKKING

VUILNIS

VUILNISMAN

VUILNISWAGEN

VUILNISZAK

ZWERFAFVAL

AFVAL 
 Zoek de 25 woorden en streep ze af.

RE-CYCLE KINDEROPTOCHT  
START 09.30 UUR RAADHUISPLEIN

Pimp je fiets 
én kleding met 
(zwerf-)afval
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PROGRAMMAkoningsdag

09:30 UUR  

KINDEROPTOCHT  
THEMA: RE-CYCLE 

Aangevoerd door de drumband “Klein maar dapper” loopt de optocht 

door de straten van Maarn-Zuid en eindigt weer op ons Raadhuisplein. 

Hopelijk wordt het net als vorig jaar een prachtige en zonnige, vrolijke 

optocht met allemaal creatieve, blije en stoere kinderen (en ouders 

en opa’s en oma’s natuurlijk)! Loopt u niet mee? Kom dan vooral 

langs de route kijken en zie hoe iedereen zich heeft uitgedost en wat 

de kinderen geknutseld hebben!

Op pagina 11 is een kaartje te vinden van de route van de optocht.

Nadat alle kinderen en hun zelfgemaakte rijdende RE-CYCLE project 

weer zijn aangekomen op het Raadhuisplein zal de zeer deskundige 

jury de creaties van de kinderoptocht beoordelen. Daarvoor zijn drie 

categorieën: één groepsprijs, één individueel tot 6 jaar en individueel 

van 6-12 jaar. In elke categorie zijn drie prijzen te verdelen.

10:00 UUR  
AUBADE BEGELEID DOOR 
HARMONIE MANDEREN
Al 90 jaar(!) dé traditionele start van deze bijzondere dag! Vanaf het 

bordes van ons Raadhuis zal de voorzitter van de Oranje-vereniging 

en een vertegenwoordiging van het college van de gemeente 

Utrechtse Heuvelrug de welkomsttoespraak houden. Zoals het hoort 

zullen we met zijn allen het Wilhelmus zingen, begeleid door  

harmonie Manderen. En om het meezingen gemakkelijk te maken 

zijn de eerste 2 coupletten wederom in deze Willem terug te vinden. 

Manderen zal daarnaast nog enkele nummers spelen. Voor deze 

liedjes zullen ter plaatse de teksten worden uitgedeeld.

10:30 UUR  
KINDERSPELEN RONDOM 
HET RAADHUISPLEIN
Voor de kinderen van 3-12 jaar hebben  

we een groot aantal leuke en uitdagende 

spelletjes. Voor de kleintjes misschien wel 

het hoogtepunt van de Koningsdag. Laat 

zien hoe handig je bent, laat je schminken, 

spuit erop los met een echte brandweer-

spuit, eet een lekker ijsje om af te koelen  

en leef je uit op het springkussen.

Kortom: er is weer van alles te doen. 

Schrijf u snel in, want op=op.  

De voorwaarden en regels kunt u 

uitgebreid lezen op onze website: 

ovmaarn.nl

Natuurlijk is ook dit jaar het grasveld voor het Raadhuis gereserveerd 

voor de kinderen. Dé kans om oud speelgoed te verkopen en bij het 

kleedje naast die van jou weer ander speelgoed terug te kopen! Je 

kan natuurlijk ook je unieke skills tonen door op je gitaar, klarinet of 

viool te spelen. Of om je bijzondere goocheltrucs te laten zien. Met 

Koningsdag mag alles! Niets te verkopen? Kom dan gezellig struinen 

en verlos je buurtgenoten van die superhandige poffertjespan (heeft 

altijd binnen gestaan). Vriendenprijs gegarandeerd!

 

13:00 – 15:00 UUR  
RIVERSTONE
Ook dit jaar hebben we ze kunnen boeken: RiverStone! De leden  

van deze eigenzinnige “rootsy” groep uit de omgeving Utrecht 

leerden elkaar kennen door hun gedeelde passie voor authentieke 

rootsmuziek en akoestische instrumenten. Geïnspireerd door 

artiesten zoals Simon & Garfunkel, Bob Dylan en The Dubliners 

weten zij een mooie mix in hun repertoire aan te brengen. Sfeer is 

dan ook een belangrijke factor voor RiverStone. Muziek is er om 

samen van te genieten en dat doen ze dan ook graag met ons!  

Zie ook riverstonemusic.nl

 

15:00 – 17:00 UUR 

DJ GOOF
Net als afgelopen jaar, zal de edelgestrenge DJ Goof, sinds decennia 

een vaste waarde in de Utrechtse horeca en groot geworden in de 

omgeving van Maarn, de kapitein zijn achter de draaitafel en vanaf 

het Raadhuis Koningsdag ‘23 luister bij zetten. Met een weergaloos 

repertoire uit diens schier oneindige vinylcollectie laat hij ons bewegen 

en tijdloos zijn door te strooien met aanstekelijke hits en muzikale 

fijnproevers uit onze jeugdige jaren. Zie ook primedutch.com

Dusss: Wil je meedoen met alle spelletjes? En ben je tussen de 3 en 

12 jaar? Kom dan bij de Oranjekraam op het Raadhuisplein een spel-

letjeskaart ophalen! Erg jonge kinderen behoeven begeleiding bij hun 

deelname aan de spelletjes. De spelletjes zelf worden begeleid door 

1 á 2 spelleiders.

 

10:00 – 12:00 UUR
OP DE KOFFIE MET WILLEM
In samenwerking met Stichting Vrienden Raadhuis Maarn, 

organiseren wij ook dit jaar weer: op de koffie met Willem, speciaal 

voor onze ouderen in het dorp. Op de zolder van het Raadhuis zal 

een heerlijk kopje koffie geschonken worden met iets lekkers erbij. 

Sinds jaar en dag is dit de uitgelezen manier om andere ouderen te 

ontmoeten en mee te kunnen genieten van de uitbundige sfeer 

rondom het Raadhuisplein. Daarbij zullen we met beeld en geluid 

oude tijden trachten te doen herleven. Een oranjebittertje zal 

natuurlijk niet ontbreken!

 

12:00 UUR  

AFSLUITING KINDERSPELEN
Na afloop van de kinderspelen zijn de Koningsdag festiviteiten  

zeker nog niet afgelopen. Als de kinderen nog wat energie over 

hebben na de kinderspelen, kunnen ze zich uitleven op een 

stormbaan en springkussen op en rond het Raadhuisplein. Ook is er 

een airhockeytafel en een voetbaltafel. Daarnaast zijn er genoeg 

mogelijkheden om lekker van de dag te genieten met wat te drinken 

of te eten. We hebben voor deze dag tafels en banken geregeld.

 

12:00 UUR  

BLOMDANCE
Zorg dat je dit niet mist, want de leden van Blomdance hebben  

weer flink gerepeteerd om een wervelende dansshow neer te zetten!

 

13:00 – 17:00 UUR  

ORANJE- EN KINDER-  
VRIJMARKT, ALLERLEI  
ATTRACTIES & TERRASJES
Inmiddels een begrip op de Utrechtse Heuvelrug: de gezellige 

Maarnse Koningsdag vrijmarkt op en rondom het Raadhuisplein.

Alles wat je op zolder hebt bewaard voor deze leuke dag kan 

eindelijk ten toon gesteld worden aan de buren. Dus haal leeg die 

zolder of schuur en huur een kraampje via onze website.  

KONINGSAVOND 26 APRIL 
VANAF 20:00 UUR  
PUBQUIZ IN DE 2MARKEN
(START EXACT OM 20.30)
Koningsnacht in Maarn betekent maar één ding: De Koningsdag 

Pubquiz! Gemaakt en gehost door De Vragenmakers©. Een gegaran

deerde leuke quizavond met dorpsgenoten. Inschrijven kan met  

een team van 4-7 personen, dus zoek wat slimmeriken uit de straat 

of club en doe mee! Inschrijven van tevoren moet en kan op  

maarnsepubquiz.nl. Doe dit tijdig, aangezien het aantal deelnemende 

teams beperkt is.

KONINGSDAG 27 APRIL  
08:00 UUR KLOKLUIDEN
Koningsdag in Maarn begint met het luiden van de kerkklokken en 

het hijsen van de vlaggen! Heeft u ook een vlag? Hup, hang hem uit! 

Vandaag mag hij met oranje wimpel gehesen worden. Er is een vlag-

protocol waarin staat wanneer de vlag uitgehangen mag worden en 

wanneer deze een oranje wimpel mag hebben, zie pagina 35.

09:00 UUR 
START INSCHRIJVEN  
KINDEROPTOCHT
Een traditie in Maarn waar kinderen al lang naar uitkijken: de kinder-

optocht! Het thema van dit jaar is RE-CYCLE, dus bouw je fiets, 

skelter of bolderkar om tot een prachtige creatie gemaakt van “af-

val”. Denk aan oude conservenblikken, gepimpte PETflessen of een 

collage van karton. Vergeet ook jezelf niet mooi uit te dossen!

Kom naar de inschrijftafel op het Raadhuisplein en schrijf je in.
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VERZAMELrubriek

We hebben in Maarn veel initiatieven van mensen die graag  
iets willen doorgeven. Er zijn natuurlijk nog veel meer mooie  
projecten, maar deze willen we u zeker niet onthouden.  

Misschien heeft u bij de PLUS in Maarn 

een glazen vaas met kurken zien staan? 

Deze kurken worden ingezameld voor  

Artinato, een bedrijf uit Maarsbergen. 

Met de verkoop van kurkproducten wil 

Artinato bijdragen aan een zo klein  

mogelijk ecologische footprint en het 

vergroten van kennis over de voordelen 

van het gebruik van kurk voor het milieu.  

Artinato maakt van kurk wandpanelen, 

tegels, behang, vloeren en accessoires. 

Wandpanelen van kurk als isolatie voor 

binnen-, tussen- en op buitenmuren is 

een milieuvriendelijk alternatief voor 

glaswol, piepschuim, wandtegels, houten 

panelen en behang. Een kurkvloer is een 

duurzaam alternatief voor kunststof  

vloeren zoals pvc-, vinyl- en laminaat 

vloeren. Kurkvloeren isoleren en dempen 

het geluid. Andere producten van 

Artinato zijn: logo’s, land- en wereld

kaarten, muuraccessoires, prikborden en 

gepersonaliseerde kurk producten. 

Door de vraag naar kurk worden kurk-

bossen onderhouden. Kurkbomen leveren 

een actieve bijdrage aan de klimaat- 

beheersing: ze reduceren 5% meer CO2 

dan vergelijkbare bomen. De kurkbast 

wordt door vakkundige ambachts

mensen met de hand verwijderd. De 

kurkeik is, na het verwijderen van zijn 

bast, in staat om drie tot vijf keer meer 

CO2 te absorberen dan kurkeiken waar-

van de bast niet geoogst is. Daarnaast 

leven in de kurkbossen wel 400 verschil-

lende planten- en dierensoorten, zoals 

de beschermde Iberische Lynx.

Wat gebeurt er met de ingezamelde 

kurk? Deze kurken gaan naar 

Corkcirculair, die het tot kurkgranulaat 

upcyclen. Dit gebruikt Artinato als vulling 

voor yogakussens en krukken. 

Meer informatie: kurkverzamelen.nl

ARTINATO Kleding­
ruiltas  
dames 
Maarn
We hebben in Maarn een kledingruiltas voor 

dames. Hoe werkt het? De tas met dames-

kleding in verschillende maten wordt bij je 

thuisbezorgd. Je haalt de kleding eruit die je 

kan gebruiken. Schone en hele kleding kan 

je in de zak stoppen, maar dat hoeft niet.  

Je geeft de tas binnen 5 dagen door aan  

de volgende. Wil je meedoen en woon je in 

Maarn? Stuur een mail met je naam en adres 

naar duurzaam@mmnatuurlijk.nl

Er is een app groep. Het is leuk om te zien 

dat iemand anders blij is met jouw kleding. 

Je krijgt een namen- en adressenlijst, zodat 

je kan zien waar jij de tas moet brengen.  

Na een tijdje komt de tas weer bij je langs. 

Binnenkort start vanwege het succes ook 

een tas voor de heren.
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INITIATIEVENmaarn
In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook als er bijna niets 

mis mee is en het nog gerepareerd kan worden. Helaas verdwijnt  

reparatiekennis. Net als het verstellen van kleding. Het Repaircafé 

brengt daar verandering in! Kom met uw kapotte apparaten en  

kleding naar het Repaircafé en deskundige vrijwilligers gaan samen 

met u aan de slag om uw apparaten te repareren en/of kleding te 

verstellen. Grote kans dat uw spullen weer een tweede leven krijgen!

 

WANNEER elke 3e zaterdag van de maand  

TIJD 9:30 - 12:00 uur  WAAR Ontmoetingskapel, Kapelweg 45 

repaircafe-ontmoetingskapel-maarn.nl

Mad  
Material 
Gifts
Eigenaresse, Jonna Hofman, kwam in 2017 in verband 

met mentale gezondheidsproblematiek thuis te zitten. 

Als tijdsbesteding ging ze aan de slag met het maken 

van spullen met naald en draad. En dat doet ze nog 

steeds, met veel plezier. 

Sindsdien maakt zij van gebruikte banners en verpak-

kingsmaterialen sleutelhangers, etuis en tassen. Veel  

inwoners uit Maarn sparen de chipszakken en chocola-

de wikkels voor haar. In opdracht van bedrijven maakt 

ze van banners tassen. Sinds kort zijn de producten van 

Jonna ook verkrijgbaar bij De Ruilfabriek in Nieuwegein 

(City Plaza). 

Jonna probeert via social media aandacht te vragen 

voor openheid over mentale gezondheid. Praten over 

mentale gezondheid kan zorgen voor minder taboe, 

minder schaamte en meer begrip.

KANS OP EEN 
TWEEDE LEVEN

KINDERKLEDING 
BEURS MAARN
Wat 35 jaar geleden klein begon, is nu uitgegroeid tot 

een begrip in onze provincie. Het hergebruiken van kleding 

en speelgoed is populairder dan ooit. Twee keer per jaar 

wordt in Maarn de grootste kinderkledingbeurs in de 

omgeving georganiseerd. Tijdens de beurs bieden 99 

deelnemers tweedehands kleding, schoenen en speel-

goed aan. Alle artikelen worden gesorteerd op soort en 

maat om het winkelen te vergemakkelijken. Afrekenen 

gebeurt daarna in één keer bij het kassa-team.

Een deel van de beursopbrengst gaat elk half jaar naar 

een lokaal goed doel. Het doel wordt per beurs gekozen 

en kan na afloop van een succesvolle beurs rekenen op 

een bedrag van duizend euro. Na elke beurs is het voor 

deelnemers mogelijk hun niet-verkochte kleding achter 

te laten voor De Delerij in Driebergen.

Mocht je het leuk vinden om te helpen? De kinder

kledingbeurs wordt volledig door vrijwilligers gedraaid. 

Aanmelden kan via de website:  

kinderkledingbeurs-maarn.nl.

LIONSCLUB 
MAARN-
MAARSBERGEN 
Al meer dan 40 jaar is de Lionsclub Maarn-Maarsbergen actief in 

onze mooie dorpen. Met plezier ondersteunen zij bijvoorbeeld; de 

Heuvelrugloop, het AJO-concert, Dorpscafe de Buren en moestuin 

van de basisschool. Allemaal vanuit het doel van de Lions: We Serve/

We helpen. Met hun leden werken ze mee in dit soort initiatieven of 

halen ze geld op om het mogelijk te maken. Serviceprojecten lokaal, 

maar ook internationaal. Het geld wordt opgehaald via de bekende 

boekenmarkten, de wijnactie en deelname aan de Koningsdagmarkt.

 

Naast de service zijn ze ook een gezellige club mensen, die samen 

eten en interessante sprekers uitnodigen. Ze zijn altijd opzoek naar 

nieuwe leden, dus ben je op zoek naar inhoud, gezelligheid, een ver-

diepend gesprek en echt wat doen voor goede doelen? Sinds dit jaar 

zijn ook dames van harte welkom bij de Lions.

 Dus als je ook het goede gevoel en de vriendschap van de Lions wilt 

ervaren, kom langs bij een van de activiteiten en neem even contact 

op met Gert Woudsma (0343 44 23 61) of Hannes Sanders  

0343-445963) of via de website: maarnmaarsbergen.lions.nl
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KIDSre-cycle

Nog meer leuke 
ideeen om te maken?  

Kijk op nl.pinterest.com en zoek op ‘Knutselen met  

afval’. Aan de slag met eierdozen, toiletrolletjes of plastic 

flessen in de tuin? Check www.rauwdouwers.nl

6x
goed om  
te weten

Vijf lege plastic drank
verpakkingen kunnen worden 
gerecycled tot materiaal om  

een ski-jack te vullen. Met 26 
flessen een heel skipak.

Tijdens de 19e eeuw  
liet men in New York 

wilde zwijnen los om al 
het afval op te eten.

Een ton papier recyclen 
bespaart 17 bomen, 

duizenden liters water en 
kan een huis vijf maanden 

van energie voorzien.

Het duurt gemiddeld 
zeven weken om  

een oud blikje tot een 
nieuwe te recyclen. 

In de zee geworpen  
plastic zakken doden  
elk jaar ongeveer een  

miljoen zeedieren.

Driekwart van al het  
afval in Nederland wordt 

opnieuw gebruikt.

Scan met je mobiel/tablet voor leuke filmpjes

Zelf je 
papier  
recyclen? 
www.columnsbykari.com

18 |WILLEM.
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VETERANENverhalen

4 Maarnse  
      veteranen  
  vertellen
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JACK (61) MAARN, KONINKLIJKE MARINE 

O.A. NOORWEGEN, CAMBODJA (1992)

In zijn huis, een voormalige “Defensiewoning” 

in Maarn, blikt Jack, tegenwoordig werk-

zaam in de bouw, terug op meer dan drie 

decennia werken bij Defensie, waar hij als dienstplichtige in 1980 

was gestart. Hij noemt dit zijn uitgekomen droom. Via ’s lands 

krijgsmacht mocht hij vele opleidingen volgen, waardoor hij nog 

altijd een bekwaam instructeur is te land, ter zee, in de lucht, onder 

water en ook in de sneeuw: tijdens militaire oefeningen van de 

NAVO in Noorwegen, die zeker in deze tijd nog plaatsvinden, is hij 

skileraar geweest. Bij het Korps Mariniers in Den Helder, waar hij 

jarenlang aanvalsduiker (‘Kikvorsman’) is geweest, leerde hij – aan 

boord – zijn latere echtgenote kennen. ‘De jongens die deelnamen 

aan de piraterijmissie (ruim tien jaar geleden in 

de oceaan bij Oost-Afrika, red.), heb ik nog 

opgeleid’, vertelt hij trots.

Jack behoorde tot de eerste lichting mariniers 

die begin jaren ’90 deelnamen aan de VN-

vredesmissies in het toen jarenlang door genocide 

en burgeroorlog verscheurde Cambodja. Zij 

zouden gaan toezien op het aldaar door strij-

dende partijen overeengekomen staakt-het-vuren, mijnen oprui-

men en medische zorg geven. ‘Overal werden mariniers aangewe-

zen. Ik had daar geen moeite mee, omdat ik ervoor had gekozen 

om militair te zijn; weigeren kan gewoon geen gunstige optie zijn.’ 

In de zomer van 1992 vertrekt hij met een bataljon van 800 

Nederlandse mariniers, ondersteund door een luchtmacht deta-

chement voor de missie UNTAC naar de grens tussen Thailand en 

Cambodja, waar de dan blauwhelmen enige tijd doorbrengen alvo-

rens hun tenten op te zetten vlak over de grens in Cambodja, bij de 

beroemde ‘Witte Olifant’. Incidenten hebben zich wel voorgedaan, 

‘maar niet onder directe collega’s’, aldus Jack; ‘ik had altijd wat te 

doen, heb daar elke dag mijn EHBO-tas gebruikt en, dankzij een 

verpleegopleiding bij het Korps Mariniers, goede dingen kunnen 

doen.’ Met het geven van medische zorg aan dorpsbewoners, 

bouwde hij een band op met de lokale bevolking en kreeg zo een 

onvergetelijke zilveren ring. Wél kwam hij 

opeens vlak bij een antitankmijn te staan: 

‘ik zag het “draadje” zitten; we hebben toen 

een engel op onze schouder gehad.’

Zes maanden van huis zijn betekende in 

Jack’s geval het achterlaten van een kersvers 

gezin, wat voor hem een grotere schok 

bleek. ‘Naar huis bellen was toen niet altijd 

mogelijk en erg duur; e-mail en chat waren 

er toen nog niet, dus het contact kwam 

neer op schrijven en het zo nu en dan op-

sturen van videobanden. Daarna heeft het 

“gewone” leven de overhand gehad en heb 

ik er geen PTSS aan overgehouden’ (post-

traumatische stressstoornis, 

een naderhand bij 

Cambodja-veteranen vaak 

vastgestelde psychische 

aandoening). Ook onder-

vonden veteranen fysieke 

en psychische schade als 

gevolg van het gebruik van 

malariapillen. Bij Jack vielen de gevolgen 

mee; ‘wel merkte ik dat mijn kortetermijn-

geheugen een tijd wat minder goed was, 

maar ik weet niet waardoor. Wellicht heb ik 

geluk gehad en heeft het geholpen dat ik 

altijd heel veel heb gesport.’

De voortdurende bezuinigingen op Defensie 

en de economische crisis eind jaren ’00  

hebben in 2013 een “functioneel leeftijds

ontslag” voor Jack tot gevolg en daarmee 

het einde van een lange, sportieve loop-

baan, wat toch wel een teleurstelling was, 

omdat een bevordering tot officier er niet 

meer in zat. Na het vertrek bij Defensie is 

hij zeker niet bij de pakken neer gaan zitten. 

‘�DEFENSIE 
IS MIJN  
JONGENS- 
BOEK’

KONINKLIJKElandmachtKONINKLIJKEmarine

Door in beweging te blijven, is hij nog 

beroepsduiker en zwemonderwijzer ge-

worden. Bij Laco Sportcentrum Utrechtse 

Heuvelrug heeft Jack toezicht gehouden op 

tieners in zwembaden en geeft hij nog 

steeds zwemles aan jonge kinderen ‘in de 

leeftijd die ik door Cambodja toen niet bij 

mijn eigen kind heb kunnen meemaken.’ 

Tegenwoordig werkt hij in deeltijd in de 

bouw, past op kleinkinderen en is fotograaf. 

De levensvreugde van het actief blijven zou 

hij dan ook willen meegeven aan andere 

veteranen.

‘Gelukkig heb ik nog heel veel te doen en 

dat maakt mij trots. Stel, men zou mij weer 

oproepen, bijvoorbeeld voor een missie 

naar Noord-Noorwegen, dan ga ik denk ik 

wel mee om mijn ervaring in te brengen. 

Terugkijkend op al die jaren zou ik niets  

willen uitsluiten, ik zou het zo weer doen. 

Defensie is en blijft mijn jongensboek.’ 

JOHN (58) MAARN, KONINKLIJKE LANDMACHT  

O.A. AFGHANISTAN (2013) LITOUWEN (2020)

Logistiek officier bij de Koninklijke Landmacht John nam in 2013 

deel aan de toen veelbesproken ‘Kunduz-missie’ in het noorden van 

Afghanistan en in de hoofdstad Kabul, om daar bij te dragen aan de 

opleiding van lokale politieagenten. ‘Ik was de vooruitgeschoven logistieke commandant in 

Kabul, toen de gevaarlijkste hoofdstad ter wereld, waar verdeeld over de stad 180 Neder

landers zaten, militairen en politie. Die wat betreft logistiek en personeelszaken onder 

mijn verantwoordelijkheid vielen. Samen met tien andere collega’s regelden wij alles wat 

met personele en materiele logistiek te maken had, waaronder het uitvoeren van beveiligd 

vervoer.’ Angst tijdens het uitvoeren van deze kritieke taak bleek niet ongegrond: er was 

continu dreiging van bijvoorbeeld bermbommen. ‘Hoewel wij beschikten over gepantserde 

voertuigen en wij getraind waren, stond je, als er ook maar een brommertje strak naast ons 

kwam rijden, onder spanning.’

Voor de missie worden militairen aangewezen, waarna de noodzakelijke ondersteuning 

wordt bepaald, waaronder de door John aangestuurde logistiek. Diens gedrevenheid komt 

voort uit belangstelling voor spanning, avontuur, kameraadschap en de wil om iets bij te 

dragen aan de samenleving. ‘Ik wil graag op uitzending en als militair ga je gewoon, ik draag 

dit pak niet voor niets en ben trots op onze vlag. Ik sta voor mijn vaderland en mijn collega’s.’ 

Eenmaal in Afghanistan zijn John’s collega’s ter plaatse echter veelal nieuw voor hem. 

‘Sommige mensen bij de moedereenheid ken je, maar je bent, zeker met deze diversiteit 

aan collega’s, nog geen ingewerkt team. Dus daarop ligt vanaf dag 1 de focus. Daar komt 

bij dat je in een omgeving terecht komt waar 27 nationaliteiten dienen samen te werken. 

Een mooie uitdaging! Niet iedereen is geschikt voor uitzending. Bij militairen is dit anders. 

Wij gaan door waar anderen stoppen.

De inhuldiging van de Koning (27 april 2013, red.) hebben we op de Nederlandse ambassade 

in Kabul kunnen volgen. In een 

sfeer van vaderlandsliefde en ver

bondenheid hebben we toen ge-

lukkig Koningsdag kunnen vieren. 

Er werd getrakteerd op typisch 

Hollandse lekkernijen en we heb-

ben niet-Nederlandse missieleden 

deelgenoot kunnen maken van het feest. Het voelde heel bijzonder.’ Na 6½ maand zat de 

missie er voor John en zijn collega’s op en werden zij afgelost. Aansluitend volgen uit

gezonden militairen een aantal dagen een adaptatieprogramma van Defensie, bedoeld om 

thuis en op de kazerne weer te kunnen aarden. ‘Dit is cruciaal, zeker ook voor het 

‘IK STA VOOR MIJN 
VADERLAND EN 
MIJN COLLEGA’S’ 
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thuisfront’, beaamt John. ‘Daar waar ik tijdens de missie continu 

bezig ben, hebben achtergebleven partners en kinderen die aflei-

ding minder, terwijl ze geestelijk voor twee leven en zodoende op 

een mini-uitzending zijn. Ik moest dan ook alleen al voor hen, de 

paar weken verlof die je als militair krijgt, thuis zijn. Na de uitzen-

ding volgen er nog momenten van reflectie om de periode goed af 

te kunnen sluiten alsook “meetmomenten” voor Defensie, om te 

zien hoe het met jou en je naasten gaat en of er aanvullende hulp-

verlening nodig is.

Omdat de terugkeer in het dagelijks leven een uitdaging kan zijn, is 

het van belang om actief te blijven. John staat 24/7 klaar voor 

mensen met een acuut hartprobleem, speelt drum in een militaire 

Pipes & Drumband en is als actief dienend militair vrijwilliger in de 

Werkgroep Veteranen Utrechtse Heuvelrug. ‘Wij organiseren on-

der andere elke maand in Doorn een Veteranen café voor actief en 

niet actief dienende Veteranen uit onze gemeente. Dit is een plek 

waar je je verhaal kwijt kunt, want die behoefte wordt groter als je 

eenmaal die wereld uit bent. Maar ook voor actief dienende vete-

ranen kan dit café een interessante plek zijn.’

Vrijheid is echt niet vanzelfsprekend, ik heb het aan den lijve on-

dervonden toen ik in 2020 in Litouwen was voor de NAVO-missie 

Enhanced Forward Presence; mensen daar waren toen al doods-

bang voor de Russen. En die angst is helaas niet ongegrond geble-

ken, laten de huidige verschikkingen in Oekraïne ons zien.

Om onze vrijheid te behouden of hulp te verlenen bij rampen, zijn 

militairen bereid om door te gaan waar anderen stoppen, nationaal 

en internationaal, 24/7 en zo lang als het nodig is. Je bent immers 

24/7 militair.

PATTY (67) MAARN, KONINKLIJKE MARINE 

KOSOVO (1999)

Patty, één van de ongeveer zesduizend vrouwe

lijke veteranen in ons land, heeft als sergeant-

majoor bij de Koninklijke Marine gediend 

tijdens de vredesmissie Allied Harbour in 1999, aan boord van  

Hr. Ms. Rotterdam, in de functie van onderofficier beneden schip 

ten tijde van het conflict in het toen door Servië op agressieve wijze 

bestuurde Kosovo, wat eerder had geleid tot militair ingrijpen 

door de NAVO.

Deze humanitaire actie had tot doel troepen, materieel en hulp

goederen naar locaties rondom Kosovo (Albanië en Noord-

Macedonië) te krijgen, alwaar zich vele toegestroomde vluchtelingen 

bevonden.  

‘Wij waren alert’, vertelt Patty, ‘we voeren vaak tussen Italië en 

Albanië. Hoewel aan boord niet de allerhoogste staat van paraat-

heid gold, was het zien van vele vluchtelingen, met name kinderen 

op de kades, alsook hun pogingen om aan boord te komen een  

ervaring die veel indruk heeft gemaakt. Ook een geallieerde  

helikopter die een noodlanding moest maken op het vliegdek, gaf 

veel spanning.’   

Na haar tijd bij de Koninklijke Marine, heeft zij enkele jaren bij een 

slachtofferhulporganisatie gewerkt met mensen met trauma’s en 

ondervonden wat traumatische erva-

ringen met mensen kunnen doen. 

‘Ervaringen hebben verschillende uit-

werkingen, waardoor een nieuwe, 

met spanning gepaard gaande ervaring 

in een op het oog overzichtelijke mis-

sie, voor iemand de spreekwoordelijke 

druppel kan zijn’, zo concludeert Patty. ‘Goede opvang en nazorg 

zijn erg belangrijk voor eenieder die met trauma te maken krijgt.’

Vanaf de jaren ’90 is er aandacht voor de veteraan op landelijk, 

regionaal en lokaal niveau; erkenning en waardering blijven waar-

devol. Sinds 2012 hebben ook de nog actieve Nederlandse mili

tairen, die eerder tijdens oorlogssituaties of vredesmissies hebben 

gediend, de veteranenstatus.

Tegenwoordig is Patty nog betrokken, zoals bij het Nederlands 

Veteranen Instituut in Doorn en als lid van de werkgroep Veteranen 

Utrechtse Heuvelrug, waar zij maandelijks met de andere leden  

van de werkgroep het Veteranen café organiseren. Samen met de  

andere leden van het 4 mei Comité Maarn/Maarsbergen verzorgt 

zij elk jaar de 4 mei herdenking op het Raadhuisplein, waarbij 

leerlingen van basisscholen een belangrijke rol spelen. Tijdens hun 

bezoeken aan basisscholen in onze buurt, voorafgaand aan de her-

denking , vertellen veteranen in de klas hun verhalen en geven 

daarmee onze geschiedenis door.

Zij heeft ervaren hoe waardevol het kan zijn als historische  

gebeurtenissen alsnog een plaats in ons geheugen krijgen. Toen 

haar vader op gevorderde leeftijd was, heeft zij nog van hem  

kunnen vernemen over diens tijd aan boord van mijnenveger  

Hr. Ms. Abraham Crijnssen, na de Slag in de Javazee tijdens WOII 

in Nederlands-Indië. 

Als één van de weinige Nederlandse marineschepen bleef zij toen 

de ondergang bespaard. Twee andere mijnenvegers werden preven-

tief tot zinken gebracht om niet zoals de rest van de vloot door de 

Japanners te kunnen worden vernietigd. Met name de commandant 

en de bemanning wenste dit lot echter niet te ondergaan en besloten 

om hun beperkt bewapende boot met behulp van bomen en takken 

volledig te camoufleren, om zodoende voor de kust van de vele 

tropisch eilanden vrijwel onopgemerkt te blijven voor de nade-

rende vijand. Op de niet-bedekte delen van het schip werd een 

rotswandmotief geschilderd, men voer zo veel mogelijk langs 

kustlijnen en alleen ’s nachts. Na 9 dagen varen kwam men  

ongedeerd aan in het veilige West-Australië.

PIET (81) MAARN, STAFCOMPAGNIE 

NEDERLANDS-NIEUW GUINEA (1962)

Stempelmaker Piet, opgeleid voor het ont-

wikkelen en produceren van apparatuur voor 

de toen bloeiende industrie, was al woon

achtig in Maarn toen hij begin jaren ’60 werd gekeurd voor  

militaire dienst. Bij de Intendance, de dienst die verantwoordelijk 

was voor de bevoorrading van het leger, kwam hij echter in een 

kantoorfunctie terecht, omdat men daar dacht dat “stempelmaker” 

iets administratiefs behelst. Hij zocht uiteraard een technische 

functie en greep zijn kans bij een wervingsactie voor uitzending 

naar het toen nog Nederlandse Nieuw-Guinea, dat na 1949, bij de 

onafhankelijkheid van Indonesië, nog onderdeel was gebleven van 

het Koninkrijk en door Nederland onafhankelijkheid in het voor-

uitzicht was gesteld, maar werd opgeëist door Indonesië. Hij 

hoopte daar een andere functie in het leger te kunnen bemachtigen 

en stond open voor het avontuur.

Eenmaal klaargestoomd voor een verblijf in de tropen, ging hij in 

juni 1961, gekleed als burger, aan boord van een vliegtuig dat hem 

via acht tussenlandingen in een paar dagen naar het eiland Biak in 

het volstrekt onbekende Nieuw-Guinea zou brengen. Hij mocht 

niet klagen: de meeste soldaten legden een maandenlange reis af per 

schip via het Panamakanaal en de Grote Oceaan. Ter plaatse ervoer 

hij meteen het verschil in klimaat: ‘midden in de nacht liep je in 

Hollandse kledij tegen een muur van vocht en warmte aan. Na een 

paar weken was ik daar aan gewend. Op de stranden en in grotten 

trof je nog stille getuigen van de Tweede Wereldoorlog.’ Vervolgens 

ging hij dienst doen bij het 6e infanteriebataljon op de Remoe-

kazerne in Sorong, aan de westkust: werken in magazijnen, apparaten 

repareren en ook wachtlopen. In totaal zijn daar in die periode maar 

liefst tienduizend Nederlandse soldaten uitgezonden geweest. 

Alert was Piet altijd, bijvoorbeeld aan de rand van het kazerne

terrein, dicht tegen het oerwoud. ‘Je hoorde daar de meest vreemde 

geluiden, maar het waren meestal vogels of andere dieren, in plaats 

van de verwachte Indonesische infiltranten’. Toen deze infiltraties 

heftiger werden, heeft hij nooit echt in angst gezeten, hoewel hij 

ook niet mee moest op patrouille. Na 9 maanden werd hij 

KONINKLIJKEmarine

‘�WIJ  
WAREN  
ALERT’

De Hr. Ms. Abraham Crijnssen vermomd als eiland 
Foto: Familie Patty
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Het Second Tent Event is het nieuwste 

duurzame initiatief uit Maarn. Dé eendaagse 

pop-up camping waar je de perfecte tweede-

hands tent scoort. Op zondag 21 mei vindt er 

in het Doornse Gat een pop-up tent event 

plaats. Hier verkoop je je oude tent of scoor je 

je “nieuwe” tweedehandse. Dit alles in een  

gezellige vrijmarkt- festivalsfeer met allerhan-

de tweedehands campingspullen, foodtrucks, 

muziek en vuurkorven.

Zonde toch dat er zoveel ongebruikte tenten 

op zolder liggen? Dat vinden de drie initiatief-

nemers uit Maarn ook. De vaak nog goede ten-

ten worden niet meer gebruikt, omdat de ge-

zinssituatie is veranderd of omdat er gekozen is 

om op een andere manier vakantie te vieren. 

Deze tenten zijn nog lang niet aan pensioen toe 

en verdienen een plekje in het gras. 

Heb je zelf nog een fraaie tent die je wilt ver-

kopen? Schrijf je dan snel in: secondtentevent.nl 

en volg ons op instagram: secondtentevent. Hier 

vind je de laatste informatie. 

Kom langs! Ook gewoon voor een gezellige 

dag vakantie-voorpret. We zien je graag op 

zondag 21 mei in het Doornse Gat. 

Team Second Tent Event (Petra, Esther en Eva)

Stille helden  
van het dorp
Wat veel dorpsgenoten niet weten is dat het oud-papier in Maarn 

al jaren wordt opgehaald door vrijwilligers. De chauffeur en de 

wagen worden geleverd door Remondis, het afvalverwerkingsbe-

drijf, maar achterop staan dorpsgenoten. Als professionele 

skateboarders deinen zij door de straten van Maarn om de blauwe 

kliko’s te legen. Drie wagens rijden elk een vast route: Zuid 

Maarn, met de Maarnse grindweg als hoogtepunt, Buiten Maarn 

waar topsnelheden worden gereden op de Amersfoortseweg, 

maar ook de Hofjeswijk met haar dwarsweg die eindigt bij het 

Hens.

Met plezier werken de tientallen vrijwilligers zich door hello-

fresh dozen, afgedankte boekenverzamelingen en de relikwieën 

van wijnproeverijen. Een typisch gevalletje liefde werk 
oud papier zou u zeggen. Niet helemaal. Een shift duurt 

ongeveer vier uur en doet niet onder voor een stevige work-out. 

Belangrijk nog: de opbrengsten komen ten goede van de vereni-

gingen waar deze vrijwilligers bij zijn aangesloten: de Harmonie, 

Tafeltennisvereniging Reflex en de brandweer. Dat maakt het  

ophalen van papier een win-win situatie voor zowel de gemeente, 

de verenigingen als moeder natuur. 

Sinds Corona bestellen mensen steeds vaker online, waardoor er 

steeds meer dozen hun weg vinden naar de blauwe kliko en de 

papierwagen. Als gevolg puilen sommigen kliko’s uit en kiezen 

mensen ervoor ook dozen naast de kliko te zetten. De gemeente 

vindt dit onwenselijk, onze helden van de ophaaldienst vinden 

het stiekem prima. De opbrengsten worden immers bepaald 

door de hoeveelheid papier die is opgehaald maal de papierprijs. 

Let wel, een natte scheurende stapel van dozen is voor niemand 

leuk. Eenmaal nat grijpt papier zich vast in elke ondergrond.  

Helemaal problematisch zijn dozen waarin de amateur-versnippe

raar wat voorwerk heeft gedaan. Op winderige dagen verandert 

de kliko dan in een confetti-machine, waar zowel moeder natuur 

als de vrijwilligers niet vrolijk van worden. Zolang het papier 

wordt aangeboden in een stevige doos kunnen de ophalers hier 

prima mee omgaan.

bevorderd tot korporaal, vermoedelijk vanwege zijn technische bekwaamheid. Zo repa-

reerde hij een schrijfmachine door zelf ontbrekende onderdelen na te maken. Contact met 

het thuisfront verliep per luchtpost. Zo werden Kerstwensen opgenomen op een grammo

foonplaat. De solidariteit onder de soldaten in de tropen was vele malen groter dan die van 

dienstplichtigen in Nederland. 

Afleiding was er ook: zwemmen, tafeltennissen of gewoon uitgaan (‘passagieren’ geheten in 

zeemanstermen) behoorden in de vrije tijd tot de mogelijkheden. Met de lokale Papoea-

bevolking, die eveneens in het magazijn werkzaam waren, ging hij veel om en bouwde hij een 

speciale band op. Zo ook tijdens een feestje in de kampong, waar blanke militairen door de 

lokale mannelijke bevolking met argusogen werden bekeken, omdat zij als versierders van 

lokale meisjes werden gezien. Gelukkig is Piet daar zonder kleerscheuren vanaf gekomen. 

Na een jaar, in de zomer van 1962, vlak voor de escalatie van het conflict met Indonesië, 

die zou leiden tot overdracht aan de VN en de latere aansluiting van het gebied bij Indonesië, 

zit zijn missie erop. Dan begint het ‘repatten’, één van de vele termen die in het geheugen 

van iedere Nieuw-Guinea-veteraan gegrift staan (zo noemde men een bleke militair die net 

was aangekomen, een ‘baroe’). De met hun repatriatie, dus de terugkeer naar Nederland,  

belaste ‘repatters’ hadden de naam arm te zijn aan het eind van hun uitzending en het met 

het mijn en het dijn daarom niet zo nauw te nemen. Piet herinnert zich een lange, sobere 

terugreis. Daarbij kwam dat er in Nederland toen nauwelijks aandacht was voor hen die 

zojuist het vaderland hadden gediend. ‘Iedereen 

hier was bezig met de wederopbouw (na de 

Tweede Wereldoorlog, red.). Het interesseerde 

mensen niet, mede omdat het voor  

velen een ver-van-mijn-bed-show was; een on-

bekend, verafgelegen gebied. Ik vermoed dat 

dat nu niet heel veel anders zou zijn, als 

Nederlandse soldaten bijvoorbeeld naar de 

Caraïben zouden worden gestuurd om daar een eiland te verdedigen.’

Toch vond Piet weer zijn draai in Maarn, alwaar hij bij thuiskomst door muziekkorps Astra 

werd onthaald met een aubade. Hij trouwde met zijn vriendin die hij vlak voor zijn missie 

had leren kennen. De toen opgedane werkervaring als stempelmaker heeft hem een lange, 

afwisselende en succesvolle maatschappelijke loopbaan bezorgd, met daarnaast veel sport 

en vrijwilligerswerk. ‘Nieuw-Guinea heeft bijgedragen aan een stuk karaktervorming’, zo 

kijkt hij terug. ‘Ik werd daar een stuk zelfstandiger, durfde gemakkelijker en sneller beslis-

singen te nemen en maakte mij niet meer zo snel druk om minder belangrijke zaken. Ik heb 

altijd met een goed gevoel teruggedacht aan die periode in mijn leven.’ Elk jaar bezoeken 

zijn vrouw en hij nog de herdenking en reünie van de Nieuw-Guinea veteranen.

‘�NIEUW-GUINEA 
HEEFT BIJGEDRAGEN 
AAN EEN STUK 
KARAKTERVORMING’

Bij zijn aankomst in Maarn werd Piet opgewacht door 
muziekkorps Astra, Krönerweg (nu Poortsche Bos)
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In het kleine dorp Maarn woont een grote kunstenares: 
Linda Nieuwstad. Voor onder andere KLM en NS maakte zij 
kunstwerken van oude materialen. Hoe is Linda begonnen? 
Wat zijn haar dromen en wat wil ze aan ons doorgeven?

Linda was al jong bezig met dingen maken van oude materialen. Van een 

lege vulling maakte zij bijvoorbeeld een beker voor haar Barbie. Op de 

kunstacademie vond zij haar gelijken. Tijdens een wandeling op het strand 

verzamelden studiegenoten materialen om er mooie objecten van te maken. 

Voor Linda komt de inspiratie uit het materiaal. “Afval daagt mij uit. De 

kracht zit hem er wel in dat je veel van hetzelfde hebt. Met één klapstoel kan 

ik niks, maar met een heleboel klapstoelen kan ik wel iets moois maken.”

Tijdens haar eerste grote opdracht voor het academisch ziekenhuis in Lei-

den merkte ze dat ze met haar bloemen lieve reacties opriepen. De bloemen 

gaven mensen troost. Dit was voor Linda de reden om door te gaan. Inmid-

dels heeft Linda veel mooie bloemen gemaakt. De basis van de constructies 

wordt gemaakt van staal. De bloemen maakt ze het liefst van restanten 

vrachtwagenzeil. Bij KLM kreeg ze voor het eerst de opdracht oude mate-

rialen te verwerken in haar kunstwerk. KLM was al jaren bezig met het 

hergebruiken van materialen uit de vliegtuigen. Linda mocht allerlei bakken 

met o.a. schroeven en brandstofleidingen doorzoeken. Voor NS maakte ze 

twee kunstwerken. Het eerste project ging over spoorbloemen en bijen. Van 

de gehoorbescherming maakte ze de ogen van de bijen en van de bekleding 

van stoelen heeft ze klaprozen gemaakt. Bij het tweede project (bloemen en 

insecten) heeft ze zelfs staal van het spoor hergebruikt. Dit kunstwerk be-

staat voor 95% van hergebruikte materialen.

Haar werk is ook in het buitenland te zien. Een verzamelaar uit Japan kocht 

enkele werken. Ook in Hongkong zijn haar werken populair. Ze werkt ook 

samen met een interieurontwerper uit Milaan. Het verschepen van de ob-

jecten begint Linda wel tegen te staan. Ze zou liever iets dichter bij huis 

exposeren. In de toekomst wil ze graag een keer iets voor de Efteling maken 

of een etalage ontwerpen voor een grote winkel. Het zou ook best kunnen 

dat Linda binnenkort vogels gaat maken. Haar grote idool is Yayoi Kusama 

(93 jaar, uit Japan), deze kunstenares maakt ook prachtige grote en kleur-

rijke kunstwerken. Aan ons geeft ze graag door: “Niks is afval, afval bestaat 

niet. Van heel veel dingen kan je nieuwe dingen maken.” Met succes doet ze 

graag een beroep op de Maarnse facebook pagina’s. 

Tot slot nog een tip: “Je moet je niet te veel laten beperken door wat er voor 

je ligt. Ik heb een keer blauwe bladeren gemaakt voor NS uit de stof van de 

treinstoelen en het was duidelijk dat dit bladeren waren door de vorm.”

INTERVIEWlinda
STUDIE Sociale geografie en stedenbouw planologie / 

Universiteit Utrecht, AKI / Artez Art School, Master of Fine 

Art / Sandberg Instituut WERK 2011: eerste bloemstuk, 

sindsdien meer dan levensgrote bloemen EXPOSITIES 

binnen- en buitenland DOCENT Kunstacademies
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‘�Inspiratie 
komt uit het 
materiaal’
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TERUGBLIK

Op 6 januari vond de eerste editie van de Koning 

Winterborrel plaats. De borrel komt in de plaats van 

de kerstboomverbranding op de Koeheuvels. In plaats 

van een groot vuur werd het raadhuis spectaculair  

verlicht met een professionele lichtinstallatie. Door  

gelijk voor een nieuwe invulling te gaan hebben we vol-

doende tijd gehad om echt iets leuks te organiseren. 

Natuurlijk konden bij dit feest kerstbomen worden inge-

leverd en was er een loterij. 

Het verzamelen van kerstbomen in de aanloop naar  

6 januari is onder de jeugd van Maarn en Maarsbergen 

al jaren een echte sport. En dus kon iedereen weer aan 

de slag met ophalen van kerstbomen bij alle buren en 

bekenden, om lootjes voor de loterij te verdienen. Op 

het plein stonden we klaar om de bomen in ontvangst te 

nemen. Die werden dezelfde avond nog afgevoerd naar 

Maarsbergen waar ze werden versnipperd. Die traditie 

blijft dus voortbestaan, maar dan in een nieuw jasje. 

Bij een winterse borrel hoort natuurlijk ook glühwein en 

warme chocolademelk met een oliebol. Dit lekkers en 

de prijzen voor de loterij werden weer mogelijk gemaakt 

door de steun van ondernemers in Maarn en Maars

bergen waarvoor we hen hartelijk bedanken. Met deze 

vertrouwde formule konden we de gezelligheid van  

de kerstboomverbranding verplaatsen naar de koning  

winterborrel op het Raadhuisplein. 

Op het plein waren de faciliteiten voorhanden om  

de borrel verder aan te kleden. Met verlichting en een 

DJ zorgden we voor extra sfeer en op het grasveld voor 

het plein was er ‘glow-in-the-dark voetbal’. Het zijn 

nieuwe elementen rondom de reuring die de kerst

boomverbranding altijd gaf in het dorp. En zo bouwen 

we aan een nieuwe traditie. We vinden als OVM belang

rijk om dorpsgenoten te verbinden. We hopen dat we 

de komende jaren steeds meer bezoekers  

mogen ontvangen.

  KONING    
       WINTER 
 BORREL

Bij een winterse borrel  
hoort natuurlijk glühwein  

en warme chocolademelk 
met een oliebol.
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Dit jaar is het 40 jaar geleden dat twee natuurgidsen in  
opleiding de Kolk in Maarsbergen hebben gekozen als 
hun afstudeerproject. Tijdens het onderzoeken van dit 
gebied ontdekten ze de Kamsalamander (ook wel ‘de 
modderkoning’ genoemd) en deze salamander is een  
beschermde diersoort. Voor het onderhouden van 
het leefgebied van de modderkoning is MMNa­
tuurlijk opgericht. De vereniging is inmiddels een 
begrip in onze regio en is naast een vereniging 
voor natuurbehoud uitgegroeid tot zoveel meer.  
Gesprek met Gerda Schregardus-Heuff, Manon Scholten en Anita Steenbergen-Boere

Natuureducatie  
Educatie is een belangrijk onderdeel voor de vereniging. De 

werkgroepen Kind en Natuur, Dorpsmoestuin en Lezingen en 

Excursies bieden door het jaar heen activiteiten voor jong en 

oud. Dit voorjaar wordt in het Sterrenbos (naast de Maarnse 

voetbalvelden) het Ridderpad aangelegd. Een plek waar kinde-

ren en hun (groot)ouders de natuur en geschie-

denis kunnen ontdekken, beleven en leren waar-

deren. Het Ridderpad wordt op 7 juni geopend 

door wethouder Anouk Haaxma.

Het lustrum van MMNatuurlijk wordt gevierd 

met een interactieve lezing van ecoloog en  

auteur Sterrin Smalbrugge op 30 september 

met een speurtocht en wandeling die op eigen 

gelegenheid gedaan kan worden.

Duurzaamheid  
MMNatuurlijk wil ook haar steentje bijdragen 

aan een duurzame samenleving. Zo wordt aandacht besteed aan 

een leven met minder plastic in Maarn. Waar haal je in Maarn je 

boodschappen zonder plastic verpakkingen of micro-plastics in 

het product zelf (bekijk op YouTube: Minder Plastic in Maarn)? 

En net als vorig jaar organiseren MMNatuurlijk en Heuvelrug 

Energie in november een klimaatcafé, waarbij mensen elkaar 

kunnen ontmoeten, inspireren en kennis kunnen delen om de 

CO2-uitstoot te beperken.

Op dit moment worden, in samenwerking met de dagbesteding 

De Regenboog van Reinaerde, broodzakken van bio-katoen  

gemaakt. De broodzakken worden bedrukt in vrolijke patronen 

met natuurlijke kleurstoffen. Er worden verschillende patronen 

gemaakt (voor de verzamelaars onder ons). 

Cultuur Historie  

We wonen in een prachtige groene omgeving en er zijn zo-

veel mooie verhalen te vertellen en op te schrijven. We hebben  

vorig jaar massaal stickers geplakt in een prachtig album en we-

ten nu iets meer over de geschiedenis van ons dorp. De Plus 

en de cultuurhistorische commissie (CHC) van MMNatuurlijk 

hebben deze actie mogelijk gemaakt. De CHC organiseert ook 

al vele jaren met succes de Open Monumentendagen en iedere 

tweede zaterdagmorgen van de maand interessante lezingen 

op de Open Zolder in het Raadhuis. Op 9 september, Open  

Monumenten Dag, zet de CHC het oude dorpscentrum Tuin-

dorp in de schijnwerpers.

Er is nog zoveel meer te ontdekken 

en te vertellen, vandaar het Markante 

Bomen project waarmee aandacht 

wordt geschonken aan bomen met 

een persoonlijk verhaal in en rondom 

Maarn of Maarsbergen. We zien alle-

maal andere dingen als we in het bos 

lopen. Wat is jouw lievelingsboom en 

waarom? Wat is het verhaal achter de 

boom? In september van dit jaar vindt 

de verkiezing plaats van de 40 meest 

markante bomen met een persoonlijk 

verhaal. Waarschijnlijk komt er een expositie met foto’s en een 

wandel-/fietsroute langs de 40 markantste bomen. 

Tot slot nog een paar wijze woorden van een natuurliefhebber  

in hart en nieren: “Wees zuinig en waardeer wat er is. Geniet 

van de omgeving waar je woont, van de bomen tot aan het  

zuivere water”.

Kijk voor meer informatie en projecten op mmnatuurlijk.nl

‘de natuur  
een stem  

geven;  
iemand  

moet dat  
doen’

GERDA

INTERVIEWmmnatuurlijk
NATUUR, CULTUUR HISTORIE EN DUURZAAMHEID

28 |WILLEM.



WILLEM. | 3534 | WILLEM.30 |WILLEM. WILLEM. | 31

 0343-442654   |   INFO@MOOOII.NL     
HAARWEG 75, MAARSBERGEN

MOOOII.NL
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VRIJWILLIGE BRANDWEER

Word dan vrijwilliger bij 
de brandweer Maarn-Maarsbergen.

• Heb je geen last van claustrofobie of 
hoogtevrees?

• Heb jij verantwoordelijkheidsgevoel en 
ben je stressbestendig?

• Ben je een echte team speler?
• Ben je flexibel en hulpvaardig ingesteld?

brandweermaarnmaarsbergen.nl

WILLEM. | 33

Lekker genieten zonder  
groene zorgen, is ons motto.

Wij kunnen al in de ontwerpfase van uw tuin  
ervoor zorgen dat u niet meer tuinwerk heeft  

dan u zou willen of aankan.

ZORGELOOS 
TUINGENIETEN

T 0343-443079   -   AMERONGENHOVENIERS.NL
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19.10 UUR  
VERTREK STILLE TOCHT
De start van de stille tocht bij de aula van de algemene begraaf

plaats begint om uiterlijk 19.10 uur. Iedereen kan aansluiten bij 

de stoet, de route leidt naar het Raadhuisplein waar de herdenk

ingsceremonie zal plaatsvinden. Enkele tamboers van “Klein 

Maar Dapper” zullen de stoet met omfloerste trom leiden, terwijl 

op de achtergrond de luidklok op de begraafplaats zal luiden.

19.40 UUR  
HERDENKING RAADHUISPLEIN	
Vanaf 19.30 uur speelt harmonieorkest Manderen in afwachting 

van de deelnemers aan de stille tocht. Na aankomst van de stoet 

leest een kind van één van onze drie basisscholen een gedicht 

voor en vervolgens spreekt iemand namens onze burgerlijke 

gemeente enkele woorden ter overdenking.

Daarna wordt bij het monument een krans gelegd door enkele 

mensen. Trompettist Laurens van Egmond blaast de Taptoe, 

gevolgd door 2 minuten stilte en het Wilhelmus. In 1945 kwam 

als eerste een groep Canadese militairen bij de bevrijding ons 

dorp binnen. Ter herinnering daaraan speelt Manderen ook het 

Canadese volkslied. 

Ten slotte leggen verschillende organisaties een krans en is er 

gelegenheid voor alle belangstellenden langs het monument te 

lopen. Scouting Maarn-Maarsbergen verleent, zoals al jaren 

gebruikelijk, assistentie bij de herdenking.

4 mei
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HELPT U OOK MEE OM MAARN  
EN MAARSBERGEN IN DE  
FEESTSTEMMING TE BRENGEN? 
STEEK DE VLAG UIT! 

HET OFFICIËLE VLAGGENPROTOCOL LUIDT ALS VOLGT:

VLAGGEN MET ORANJE WIMPEL: 

•	 Koningsdag 27 april 

•	� Verjaardagen van:  

- Prinses Beatrix: 31 januari 

- Prinses Ariane: 10 april 

- Koning Willem Alexander: 27 april 

- Koningin Máxima: 17 mei 

- Prinses Alexia: 26 juni 

- Prinses Amalia: 7 december

•	� Feestelijkheden m.b.t. leden van de Koninklijke  

Familie: bijv. huwelijk, jubileum, bezoek

VLAGGEN ZONDER ORANJE WIMPEL: 

•	 Bevrijdingsdag 5 mei 

•	� Opening Staten-Generaal: derde dinsdag  

in september, in Den Haag 

•	 Bevrijdingsdag Nederlands-Indië 15 augustus 

•	 Koninkrijksdag 15 december 

•	� In het algemeen als uiting van vreugde van  

de gebruiker: bijv. jubileum, behalen diploma

•	 Op verzoek van de gemeentelijke overheid

HALFSTOK VLAGGEN (ALTIJD ZONDER ORANJE WIMPEL): 

•	 Dodenherdenking 4 mei 18.00 tot ca. 21.10 uur 

•	� Dodenherdenking 14 augustus 18.00 tot ca. 21.10 uur

•	� Bij het overlijden van een lid van de Koninklijke Familie

•	� In het algemeen als teken van rouw van de gebruiker

VLAGprotocol
HOE ‘HEURT’ HET?

dodenHERDENKING
THEMA: LEVEN MET OORLOG
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(JO)UWbijdrage

De 10e Willem is alweer een feit. En nog mooier...  

De Oranjevereniging is alweer 90 jaar actief! (Over 

doorgeven van tradities en feestelijkheden gespro-

ken:) We zijn er ontzettend trots op, want met veel 

plezier brengt de Oranjevereniging inwoners van 

Maarn samen. Dat doen we met o.a. de Koning 

Winterborrel, tijdens de herdenking op 4 mei, De 

Koningsnacht Pubquiz en natuurlijk Koningsdag zelf. 

En DAT kan niet zonder jouw bijdrage!

Helpen kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld 

door ‘ons’ financieel te steunen met een jaarlijkse  

bijdrage (scan de QR code, vul je gegevens in en 

klaar ben je) of kom ons team versterken!

GEZOCHT: BESTUURSLEDEN EN ENTHOUSIASTE 

ONDERSTEUNING VAN ONS TEAM

Je hoeft echt geen royaltykenner of koningshuisfan  

te zijn om je aan te sluiten bij de Oranjevereniging.  

Het doel van onze vereniging is om jong en oud te 

verbinden met gezellige activiteiten. Dat maakt ons 

mooie dorp zo leuk! Wil je meehelpen met organiseren 

en samenwerken in een gezellig team, neem dan  

contact met ons op. Op welke wijze je ook wil helpen, 

je hulp en betrokkenheid worden zeer gewaardeerd!

SPONSORGELDEN EN DONATIES

De gemeente ondersteunt de Oranjevereniging,  

maar om de kosten te dekken is een substantieel 

groter bedrag nodig. We zijn dan ook heel blij met alle 

sponsorgelden van lokale ondernemers en andere 

donaties; bedankt!

Maar ook is (jo)uw bijdrage is noodzakelijk om een 

feest op Koningsdag te kunnen blijven geven. Via 

onze website is het eenvoudig donateur te worden. 

Meer informatie kan je vinden op www.ovmaarn.nl/

leden of scan de QR code. Als je ons machtigt, dan 

schrijven wij jaarlijks een klein bedrag van jouw reke-

ning af en weet... alle beetjes helpen. Dank voor (jo)

uw steun!

Bestuur Oranjevereniging Maarn  

Paulien, Areadne, Paul, Fargo, Margret, Martin, 

Stephanie, Aljan, Carola en Sjoerd.
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(JO)UW DONATIE
MAAKT HET
VERSCHIL

DONEER OF WORD 
VRIJWILLIGER
IS BELANGRIJK 
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vandenbergnl.com
hello@vandenbergnl.com

Team met  
specialisten 
die merken 
bouwen en 
laten groeien.

bedankt

ORANJEVERENIGING MAARN BEDANKT  
DE VOLGENDE PERSONEN/INSTANTIES

Alle leden die elk jaar weer zo gul geven, de donateurs, de adverteerders, de gemeente 

Utrechtse Heuvelrug. Daarnaast ook de vrijwilligers en andere personen/instanties die ons 

elk jaar weer helpen.

Voor deze tiende Willem nog een extra dank aan de geïnterviewden (Linda Nieuwstad, 

Jack, John, Patty, Piet en Gerda Schregardus-Heuff), aan de vrijwilligers van de Harmonie, 

Tafeltennisvereniging Reflex en de brandweer die het oud-papier ophalen in het dorp. 

Verder dank aan de vrijwilligers van Vrienden van het Raadhuis, Klein maar Dapper, de 

‘Vragenmakers’ Paul, Joris en Martijn voor de Pub Quiz Maarn en nog een keer extra voor 

Joris vanwege de cover. 

Met hun giften, medewerking en ondersteuning kunnen wij onze Willem maken en onze 

activiteiten uitvoeren. Wij zijn dankbaar voor het feit dat u ons bent blijven steunen. De 

afgelopen jaren hebben we juist dankzij uw steun de Willem kunnen maken tot een fraai 

magazine met mooie verhalen, weetjes en spelletjes voor en door inwoners van Maarn.

NOGMAALS: BEDANKT!
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